Lieve kinderen en ouders

Op woensdag 4 december vier ik
mijn verjaardag bij jullie op
school. Om half negen
hoop ik met mijn Pieten te
arriveren en ik hoop jullie dan
allemaal weer te begroeten.

Het zou leuk zijn om ook jullie
ouders te zien als wij aankomen.

Mijn verjaardag vier ik eerst
met de Rinderven van groep 1 en 2.
Na een korte pauze vier ik het
verder met de groepen 3 en 4.

Tot woensdag 4 december!

Veel groeten Sint en Pieten



https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.visie.org/zwarte-piet-bestaat-niet/sint-en-piet-3/&h=0&w=0&sz=1&tbnid=iAr97s2kkBYpVM&tbnh=181&tbnw=278&zoom=1&docid=QUlFm1RfvIjtBM&ei=9HlyUu_eO8HStAa2uIDACg&ved=0CAQQsCU

